Ga mee
op avontuur!
Zelf een dagje toeren met de
Buitenleven-camper? Laat ons
weten waar je in Nederland of Vlaande-

Wi

ren naartoe wilt, waarom dat zo'n
bijzondere plek voor je is en wie je graag
meeneemt. Stuur een e-mail naar
redactie@buitenleven.nl o.v.v.
‘Buitenleven-camper’. Wie weet zit
je binnenkort zelf achter het
stuur!
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Say cheese
in Alkmaar

Met het Buitenleven-campertje toeren lezers door Nederland en Vlaanderen, naar plekken die

voor hen een bijzondere betekenis hebben. Deze keer verrast Marjan van der Vaart haar zus

Carla Swager met een uitje naar Alkmaar, de Noord-Hollandse stad waar ze zijn opgegroeid.

TEKST MARGOT EGGENHUIZEN FOTO'S MARLOES BOSCH

‘e kunt vandaag over de hoofden lopen rond de traditionele

kaasmarkt op het Waagplein in Alkmaar. Sommige

toeristen wurmen zich overal tussendoor om de beste
selfie te kunnen maken. Carla stuurt de camper behendig door
de mensenmassa. Haar zus Marjan zit ernaast en kijkt uit het
raampje. “Weet je dat ik nog nooit op de kaasmarkt ben
geweest? Heel gek, maar dat doe je blijkbaar niet gauw als je er
zelf vlakbij woont.” Carla is er één keer geweest met visite uit
het buitenland, dat was pas een paar jaar geleden. Terwijl de
dames vertellen over de wereldberoemde handelsplek — de
kaasmarkt is ruim vier eeuwen oud en wordt tegenwoordig op
vrijdagochtend in het hoogseizoen gehouden — komt de camper
klem te staan op de smalle Appelsteegbrug, die volgepakt is met
mensen die de toren van de Waag en de kaashandelaren van

Even voorstellen

Marjan van der Vaart (38, links) groeide op in
Alkmaar-Noord. Inmiddels is ze getrouwd met Kees
en woont ze op een melkveeboerderij in Oud-Zuilen,
een dorpje bij Utrecht. Samen hebben ze twee
jonge kinderen, Charlotte en Daan. Marjans zus
Carla Swager (33, rechts) is tandtechnicus en woont
nog wel in de omgeving van Alkmaar, in het
buurdorp Heiloo. Eens in de zoveel tijd plannen ze
een verrassingsuitje voor elkaar, om samen een dag
op stap te gaan en bij te kletsen.

een afstandje bekijken. De zussen moeten erom lachen: dichter
bij de markt gaan ook zij vandaag niet komen. Wéér niet.
Gelukkig is er in Alkmaar nog veel meer te zien.

Mooie kiekjes

Ze toeren met de camper langs het Luttik Oudorp, een van de
oude grachten van de stad. De gevels van de grachtenpanden
zijn stuk voor stuk plaatjes en sommige hellen een flink eind
naar voren. Dat Alkmaar ook een grachtenstelsel heeft zoals
veel andere Nederlandse steden, weten mensen vaak niet.
Carla: “Je kunt zelfs op een SUP-plank door de stad, over de
grachten. Dat heb ik een keer gedaan, leuk om te doen.”

Op de straatklinkers langs de gracht is een metalen plaquette
in de vorm van een kaaspunt bevestigd. ‘Say cheese, say
Alkmaar’, staat erop. Dat say cheese gebeurt massaal in de
Sint Jacobstraat, waar je via een steegje tussen de grachten-
panden naartoe kunt lopen. De gevels bulken van de blauwe-
regen: het levert de vele bezoekers mooie kiekjes op.

Molen van Piet

“Mensen die hier niet vandaan komen, zeggen altijd dat ze
Alkmaar zo'n mooie stad vinden”, vertelt Marjan. “Dat is het
ook, maar als je ergens bent opgegroeid, dan vallen je de
bijzondere dingen soms niet meer op.” Ze rijden met de
camper inmiddels het drukke centrum uit, langs de Molen
van Piet, een begrip in de stad. De achttiende-eeuwse
stellingmolen maalt inmiddels geen koren meer, maar torent
nog steeds imposant boven Alkmaar uit. Het is een ijkpunt,
een plek waar de zussen regelmatig met anderen afspraken




Zeker doen
in Alkmaar

1. Terras in een hofje
Veel hofjes in Alkmaar zijn
bewoond of alleen open tijdens
Open Mumentendag (14 en 15
september 2019), maar het Hof
van Sonoy kun je wel makkelijk
bekijken. Er is zelfs een terrasje.

2. 1Js eten
IJssalon Laan, in de Koorstraat,
is volgens de zussen dé tip als je
een lekker ijsje wilt eten. Marjan:
“Ze hebben maar één smaak
zelfgemaakt ijs, vanille, maar die
is heerlijk."”
www.laanijsalkmaar.nl

3. Kaasmarkt
Zo'n 2400 kazen vullen elke
vrijdagochtend van april tot en
met september het Waagplein. Er
wordt gekeurd, gehandjeklapt en
geproefd. Op dinsdagavonden in
juli en augustus zijn er extra
kaasmarkten. www.kaasmarkt.nl

om vanuit daar de stad in te gaan. Ze slaan de wijk naast de molen in, maar

daar is een weg afgesloten. Een andere straat blijkt eenrichtingsverkeer te
zijn en ineens rijden de zussen met de camper door Krappe straatjes waar ze
nog nooit zijn geweest. Verdwalen in eigen stad, het kan nog.

Alkmaarse hofjes

De zussen groeiden samen met hun twee broers op in Alkmaar-Noord, op tien
minuten fietsen van het centrum. Een kippeneindje, en ze deden dat dan ook
vaak. Vooral op zaterdag om Koffie te drinken of s avonds uit te gaan. Ook een
fietstochtje naar het strand — Egmond aan Zee, tien kilometer verderop — was
favoriet. Daar nemen ze de camper vanmiddag nog even mee naartoe.

Voor Marjan is deze dag een trip down memory lane, want zo vaak komt ze
niet meer in haar geboortestad sinds ze met een Utrechtse boer is getrouwd en
een uur hiervandaan op een melkveeboerderij woont. Carla werkt nog steeds
in Alkmaar en woont in een dorp verderop. Maar samen op stap in ‘hun’ stad,
zoals ze vandaag doen, dat gebeurt door hun drukke levens bijna niet meer.
Marjan: “Dat is jammer, want er is zo veel moois te zien. Neem nou de hofjes,
daar zijn er nog veel van. Het Hof van Sonoy is bijvoorbeeld erg bekend. Leuk
om te bezoeken, ook voor een hapje en drankje.”

Stadsfeest met parades

Bijzondere herinneringen koesteren Marjan en Carla ook aan 8 oktober. Het is
de jaarlijkse herdenking van het Alkmaars Ontzet, een succesvolle poging om
in 1573 de Spanjaarden buiten de stad te houden tijdens de Tachtigjarige
Oorlog. Zelfs na al die tijd vraagt de overwinning nog elke 8 oktober om een




groot stadsfeest, compleet met parades en andere festiviteiten. “Ik heb
ooit met een piccolo, een soort Kleine dwarsfluit, meegelopen met de
muziekvereniging”, weet Carla nog. Marjan herinnert zich vooral de
lampionnenoptocht waar ze als kinderen aan meededen, en de grote
parade van versierde wagens die op die vroege herfstdag altijd door de
straten trekt. De camper rijdt inmiddels langs stadspark de Alkmaarder
Hout. “Hier stonden we dan te wachten tot de stoet voorbij zou komen”,
vertelt Marjan terwijl ze naar een lange, groene laan gebaart. “Voor mijn
gevoel moesten we altijd heel lang wachten tot het zover was. Ondertus-
sen hielden we onszelf bezig met beukennootjes zoeken.”

Bloemenklok

Daar konden ze zichzelf ongetwijfeld even mee vermaken, want het
stadspark is een flinke, groene laan. En een oudje ook: ruim vierhonderd
jaar geleden zijn de eerste bomen geplant. Het bos werd steeds verder
uitgebreid met romantische ‘plaisiertuinen’ en koepels, een lange laan
voor paardenwedstrijden en een muziektuin. Opvallend is ook de grote
bloemenklok uit 1931, aan de rand van het park. Hij ligt tegen een
heuveltje aan het einde van de straat en met de camper rijden de zussen
er recht op af. Twee keer per jaar worden er nieuwe plantjes in gepoot:
winterviolen in het najaar en fleurige begonia’s in het voorjaar. De grote
wijzers geven vijf over drie aan. Zo laat al? Een blik op hun eigen horloge
leert dat het pas één uur is, Carla en Marjan hebben nog zeeén van tijd
om bij hun ouders langs te rijden en naar het strand te gaan. Maar: “Eerst
even langs omal” ¥

=]

Camptoo

Wil je ook zo'n tof busje huren?
Via het deelplatform Camptoo
huur je een unieke camper of
caravan direct bij de eigenaar.
Kijk op www.camptoo.nl






